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Grote of Sint Vituskerk Naarden  
Zondag 29 september 2024 

“Tweede zondag van de herfst” 

 

Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk 
Organist: Wybe Kooijmans 

Voorbereiding 

Orgelspel ter voorbereiding 

 

Begroeting door de ouderling van dienst 

De kaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars. 
We gaan staan. 

♫ Ontwaak, o mens, de dag breekt aan  -  lied 215, strofe 1, 3 en 6  

 
Votum en Drempelgebed 

V: Onze hulp is in de Naam van de Ene 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: Die ruimte maakt zodat wij kunnen ademen en opleven. 
G: Die mensen aan elkaar verbindt. 
V: Die Ene die altijd trouw blijft, 
G: en niet loslaat waarmee zijn hand zo liefdevol begon. 
 
V: Wanneer Gij zelf niet bij ons zijt, blijft dit huis leeg. 
G: En als Gij zelf niet met ons gaat, zijn wij vergeefs bijeen. 
V: Wanneer gij zelf ons niet verlicht, weten wij geen raad. 
G: Breng ons dan tot waar gij zijt, tot voor uw lichtend aangezicht. 
V: Verdrijf het donker waarmee wij U bedekken. 
G: Maak uw stem hoorbaar, ons lied waarachtig en ons gebed bezield. 
                     Amen. 

Kyriegebed telkens besloten met lied 301c  
 

♫Glorialied: Zing van de Vader die in den beginne  -  lied 304  

 

DIENST VAN HET WOORD 
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V: De Heer zij met U. 
G: Ook met U zij de Heer.       

Wij gaan zitten. 
We openen met de kinderen de Bijbel. 

Gebed 

♫Wij gaan er even tussenuit  

 

De kinderen gaan naar hun eigen bijeenkomst. 
 

Psalmlezing: Psalm 82 

♫ Wie zich door God alleen laat leiden  -  lied 905, strofe 1 en 3  

 
Apostellezing: Handelingen 17, vers 16 t/m 34 

♫ De wereld is van hem vervuld  -  lied 825, strofe 1, 4, 5 en 6  

Overdenking 
 

Orgelspel 

DIENST  VAN  HET  ANTWOORD 

♫ Zou ik niet van harte zingen  -  lied 903, strofe 1, 3 en 5  

De kinderen komen terug. 
 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed telkens besloten met: 
 

Van uw barmhartigheid en uw trouw zal ik altijd zingen, Heer. 

Onze Vader 

 
Vanuit de gemeente 

• Aandacht voor de collecten bij de uitgang of via de GIVT of kerk-app 

• De bloemen 

• Verdere mededelingen 
       We gaan staan. 

♫ Slotlied: God is tegenwoordig, God is in ons midden - lied 906, strofe 1, 5 en 6 
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Zegen, met gezongen Amen. 

Orgelspel 

**************************************************************** 
Na de dienst is er een kopje koffie, thee of iets fris en de mogelijkheid elkaar te 
begroeten en te ontmoeten. 
 
Collecte 
50 % van de collecte is bestemd voor Rudolphstichting De Glind 

Rudolphstichting heeft hart voor kwetsbare kinderen. Onze wens en ons werk is 
dat uithuisgeplaatste kinderen de ruimte en kans krijgen op te groeien in een gezin 
en in een stimulerende leefomgeving. 
Rudolphstichting zet zich in voor uithuisgeplaatste kinderen en zorgt al jarenlang, 
samen met een trouwe kerkelijke achterban en donateurs, ervoor dat  
Jeugddorp De Glind een plek is waar kinderen en jongeren in gezinsverband 
kunnen wonen, gewoon kind kunnen zijn en 
kunnen werken aan de toekomst. 

25 % voor het eigen kerkenwerk 
25 % voor de eigen diaconie 

De bloemen die vorige week op tafel stonden, zijn gebracht naar Iet Bouwsma. 
 
Activiteiten deze week: 
Maandag 30 september: Gesprekskring rond Bijbel en leven (en zeker niet alleen 
dienstvoorbereiding) 
Tijd & locatie: 10.00 uur, Witte Kerk 
 

Maandag 30 september: Cantorijrepetitie 
Tijd & locatie: 19.30 uur, Witte Kerk 

Woensdag 2 oktober: Taizé Viering, Songs & Silence 
Tijd & locatie: 20.00 uur, Wilhelminakerk, Bussum 

Donderdag 3 oktober: De Veste-viering  
De dienst wordt geleid door dhr. Toon van Dijk. 
 
Volgende week: 
Zondag 6 oktober, de derde zondag van de herfst  
Inzamelen van producten voor de Voedselbank 
Grote of Sint Vituskerk -10.15 uur 
Voorganger: ds. Jan Peter Schouten 

https://www.rudolphstichting.nl/ons-werk/uithuisgeplaatste-kinderen/jeugddorp-de-glind/

